Samen

Als kleuter kwam ik

klein en schattig

met mijn dromen bij De Brug

nu sta ik aan de overkant

en kijk ik op mijn schooltijd terug

het was zo vaak

een rommelzootje

in onze grote, drukke klas

maar al die jaren bij elkaar

dat voelt toch als een warme jas

met in de zakken

heel veel resten

van plezier én van verdriet

en tranen vol onzekerheid

want soms begrijp je dingen niet

we hebben elkaar
onbewust
toch ook wel pijn gedaan

plagen, pesten, groepjes vormen...

het is niet altijd goed gegaan

maar toen we Bardo

moesten missen

voelden we wat “samen” was

zijn foto ging steeds met ons mee
hij was erbij, in elke klas

groep een, twee, drie,

vier, vijf, zes, zeven

rots en water, dood en leven
stoer, verlegen,

sterk of zacht

en dan toch eindelijk groep ACHT!

2009 - 20

met route 8

en musical

twee lieve juffen om ons heen
een afscheidskamp dat super was
zoals dit jaar was er geen één!

ik kijk nog even

achterom nu

naar die mooie, lange Brug
en mijn jas, die neem ik mee
in de schooltas op mijn rug

ik droeg hem

toen de lente kwam

en ik heel vrolijk was en blij
maar toen ik ziek was of alleen
was hij er ook voor mij

vol met kreukels
en met vlekken
die mooie, leuke, fijne jas

ik ga nu door
en vouw hem op

het is voorbij

dag lieve klas!!!
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