Hand in hand

Lang voor het moment
dat mijn hart werd gebroken
en mijn denken door tranen verscheurd

voordat het licht dat jij zocht en niet vond
werd gedoofd en het zomaar
opeens was gebeurd

was er een hopen
zo tastbaar dichtbij

maar de hand die ik uitstak
... je kon er niet bij

en toen ik mijn angst

in het donker ontmoette

en hem vertelde van eind en begin

legde jij zachtjes een arm om mijn schouder
en haalde me teder

en liefdevol in

in al wat ik voelde

en dacht en bedoelde
ontkiemde voorzichtig
een kwetsbare kracht
die zich ontfermde

en me beschermde

maar bovenal jou
weer bij mij heeft gebracht

nu lopen we samen
naar morgen en verder
ik en mijn prachtige kind

dat tijdloos en los van

de stemmen van vroeger

nu breekbaar en sterk

weer mijn moederhand vindt.
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