Het geheim

Ik heb een geheim in een doosje gedaan
dat doosje dat staat in een kast

ik heb er een broek en een trui opgelegd
en een jas, die toch niemand meer past

en daarbovenop nog een donkerblauw kussen,
een dekbed, een vest en mijn lievelingsbeer
een tas vol met boeken en zeven paar sokken
de stapel wordt groter en hoger en meer

de kast gaat op slot en de sleutel verstop ik
zo kan er echt niemand meer bij

zo blijft het geheim in dat donkere doosje
en hoort het voor altijd bij mij

en toch zijn er soms van die rare geheimen,
dikke of dunne, heel groot of piepklein

die je eigenlijk stiekem graag willen verklappen
dat ze helemaal geen geheim willen zijn

dat zijn geheimen, die willen naar buiten

die willen praten en eten en drinken

als je die in een doos met een dekseltje stopt
gaan ze waarschijnlijk verschrikkelijk stinken

dus als je besluit een geheim te verzorgen,
net als bij een hond of bij een konijn,
vraag het dan eerst of het eigenlijk zelf wel
echt een geheim in een doosje wil zijn.



